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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
De jaarwisseling ligt alweer even achter ons, maar desondanks wil ik u nog een heel gezond 
en positief 2024 toewensen. Ik weet niet hoe met u is, maar we worden wel verscheurd door 
somberheid en optimisme als je al het nieuws volgt. De geschiedenis lijkt zich dan te 
herhalen, terwijl je hoopte dat de mensheid langzamerhand wijzer zou zijn geworden. Maar 
niets is minder waar. Ook een reden te meer om je in de geschiedenis te blijven verplaatsen 
en dan blijkt er altijd weer reden voor optimisme te zijn.  
 
Op maandag 27 november 2023 hadden wij een goed bezochte ledenavond met een 
presentatie over naoorlogse ansichtkaarten van Koudekerk van Matthijs Mey. Wij konden 
zien hoe in betrekkelijk korte tijd er veel in ons dorp veranderd is. Tegelijk hebben we een 
aantal monumenten kunnen behouden en is de historie daarmee ook levend gebleven. Wie 
het nog eens wil nabeleven kan daarvoor terecht in het boek Groeten uit Koudekerk van 
Matthijs. Diezelfde avond presenteerden wij het Jaarboek nr.18 (2023) waar hard aan 
gewerkt was. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor Mauring Roest als 
eindredacteur. Wij gaan ervan uit dat ieder lid dat jaarboek inmiddels ontvangen heeft en 
anders horen wij dat natuurlijk graag via info@historischgenootschapkoudekerk.nl.  
 
Eerder noemde ik al onze inbreng voor de Canon van Alphen aan den Rijn die zonder 
tegenwind in september gepresenteerd zal worden aan de bevolking van onze gemeente. 
Voor een kleine historische vereniging als de onze, en dan bedoel ik vooral het bestuur, 
betekent dat een flinke belasting, maar we doen het sowieso met plezier.  
Om u een idee te geven van onze betrokkenheid: wij schrijven de vensters over bewoning in 
de vroege middeleeuwen, het ontstaan van de dorpen en hun naamgeving, de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten, de Patriotten, het eerste vrouwelijke raadslid, Gastarbeiders bij 
Spanbeton, het verenigingsleven en de gemeentelijke herindeling. We houden u van de 
ontwikkeling van de canon op de hoogte.  
 
Graag nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 februari a.s.in 
Onder Dak, aanvang 20.00 uur. De stukken voor deze vergadering vindt u op onze website 
vanaf 20 februari en op papier bij de vergadering. Zoals bekend horen wij graag uw mening 
over allerlei zaken m.b.t. ons Historisch Genootschap. Als bestuur stellen wij uw 
betrokkenheid zeer op prijs. Voor het tweede deel van de avond staat een korte lezing van 
Bernadette Verhoef over Hazerswoude-Rijndijk en de verbinding met Koudekerk aan den 
Rijn op het programma. Bernadette hoef ik gezien haar kennis voor u natuurlijk niet te 
introduceren.  
 
Het huidige bestuur bestaat uit Linda Lubbers (penningmeester), Matthijs Mey, Mauring 
Roest en ondergetekende (voorzitter a.i.). Mogelijk heeft u ook onze oproep voor een 
voorzitter in de Groene Hart Koerier gelezen. De noodzaak voor uitbreiding van het bestuur 
hoef ik niet uit te leggen. Ook niet dat het bestuurswerk aantrekkelijk en uitdagend is. Mocht 
u er enige interesse voor hebben, kom dan eens bij een bestuursvergadering (5 tot 8 x per 
jaar) zitten om de sfeer te proeven.   
 
Het jaar 2024 zal weer allerlei verrassende zaken brengen op het gebied van onze 
plaatselijke historie. Ik nodig u van harte uit om met ons die ontdekkingstocht mee te maken, 
te beginnen met de ALV op 26 februari. 

Albert Dorrestein             
 Voorzitter a.i. 

Februari 2024 
Jaargang 10, nummer 1 ‘t Torentje 
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26 Februari 2024– Algemene Leden Vergadering (ALV) 
 
Vanaf 20:00 uur bent u welkom in Onder Dak voor de ALV. Na de pauze onder het motto 
“Een goede buur is beter dan een verre vriend” maakt Bernadette Verhoef ons in een lezing 
van ongeveer een uur wijzer over de buren in Hazerswoude-Rijndijk. Hoe was het daar 
vroeger? De verhouding tussen beide kernen (de één meer hervormd/gereformeerd, de 
ander meer katholiek) liep niet altijd op rolletjes. Toch was en is er een duidelijke band. 
Bovendien kun je nu ook gemakkelijker de Oude Rijn over. De Rijndijk en Koudekerk horen 
op meer manieren bij elkaar. Met iemand die aan beide kanten van de rivier erg actief is op 
allerlei vlakken, kunnen daar niet anders dan mooie verhalen uit voortkomen. Niemand 
anders dan Bernadette Verhoef kan dat zo goed. 
De ALV begint om 20:00 uur en vinden vanaf plaats in Onder Dak naast de Brugkerk, 
gelegen aan de Dorpsstraat 55. HGK-leden hebben gratis entree bij de lezingen, niet-leden 
betalen 5 euro. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 2024 

Schenkingen en aankopen 
Familie Reijneveld schonk ons een bijzonder object, het bronzen godinnenbeeldje van 
de godin Nehalennia. Dit beeldje is gevonden in 1994 op de akker van dhr. Reijneveld 
met een metaaldetector. In de volgende nieuwsbrief zullen we het 4,3 cm hoge beeldje 
verder beschrijven en uitgebreid laten zien door middel van vergrote foto’s. Dit beeldje 
uit circa de 3-de eeuw na Christus is het oudst bekende Koudekerkse object en zeer 
decoratief en beeldend voor de Koudekerse ontstaansgeschiedenis. 
 
Van familie Van den Dool ontvingen wij een tegeltableau van Pieter Francken wat bij 
Klazina van Den Dool-Hoogeveen (1933-2023) thuis aan de muur hing. De verzameling 
van Francken tegeltjes in het HGK-archief begint gestaag te groeien. Wellicht kunnen 
we op middellange termijn een overzichts- 
tentoonstelling organiseren van deze  
Koudekerkse kunstenaar. 
 
Van de familie van wijlen Riet Eradus ontvingen 
wij meerdere oude jaarboeken, boeken over  
Koudekerk, een klok, een theemok van de  
Brugkerk en veel documentatie over het HGK.  
Ook een aantal nog niet bekende publicaties  
over Koudekerk. Een welkome aanvulling voor  
ons archief.   
Allen hartelijk dank daarvoor. 
 
 

Te koop – Jaarboek nr. 18 
He 

 
   

U kunt extra exemplaren van het jaarboek bestellen voor 15 euro per stuk. Stuur uw verzoek 
per email naar info@historischgenootschapkoudekerk.nl met de vermelding van uw adres 
en het aantal stuks dat u wilt kopen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Rijnlandse geschiedenis 
Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zicht uitstrekt van Hillegom tot en 
met Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. 
Het was een van de kerngebieden van het graafschap Holland. Binnen Rijnland zijn 
nu veel verenigingen actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp of 
stad. Ook het HGK is actief op deze website. Neem eens een kijkje om te zien welke 
activiteiten er zijn in de regio. Er is ook een interessante databank met historische 
artikelen: www.rijnlandgeschiedenis.nl 
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Theelepeltjes van Koudekerk aan den Rijn 

Een theelepel wordt gebruikt om thee (en ook wel koffie en andere - warme - dranken) te roeren, enerzijds om aroma's 
van de theebladeren door de thee te verspreiden, anderzijds om suiker of melk door de thee te roeren. Een derde element 
is het afkoelen van de thee, wat door het roeren bevorderd wordt. Toen het theedrinken werd geïntroduceerd in Engeland 
omstreeks 1660, was thee zeldzaam en duur. Als gevolg daarvan waren theekopjes en theelepeltjes kleiner dan nu. Toen 
de VOC vanaf 1710 thee rechtstreeks uit China begon te importeren, daalde de prijs van thee en nam de omvang van 
kopjes en theelepels toe. (Oudere) theelepels bevatten aan het uiteinde van het handvatsteeltje vaak ornamentieke 
elementen, die ze voor verzamelaars interessant kunnen maken. Dit ornament heeft een tweeledige functie: het 
lepelsteeltje is makkelijker vast te pakken en te sturen tijdens gebruik, daarnaast verhoogt het de decoratieve waarde van 
een lepeltje.  

De hiernaast afgebeeld 
theelepeltjes zijn waarschijnlijk 
in de jaren ‘60 en ‘70 van de 
vorige eeuw geproduceerd als 
souvenir voor toeristen en 
inwoners van Koudekerk. De 
theelepel van de Ned. 
Hervormde Kerk is wellicht 
door de kerk zelf op de markt 
gebracht om geld in te 
zamelen voor een goed doel. 
 
Heeft u nog een theelepel 
liggen die niet hiernaast is 
afgebeeld, dan houden wij ons 
graag aanbevolen om er een 
foto van te maken.  
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www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 
 HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 
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De situatie anno 2024 
 
Het transportbedrijf en alle 
opstallen rond het woonhuis 
aan de Hoogewaard werden 
rond 1976 gesloopt. Op dit 
terrein én op het 
naastgelegen terrein waarop 
de groenten- en bloemen-
kwekerij van A. van der 
Meijden (de broer van 
Willem) was gevestigd, 
verrees de woonwijk ‘De 
Boomgaard’ rond 1978. 

Toen 

De families Van der Meijden 
kwamen in het begin van de 
jaren dertig van de vorige 
eeuw uit de Bommelerwaard 
naar Koudekerk, omdat er in 
de Bommelerwaard veel 
werkloosheid was. De heer 
Willem van der Meijden 
begon met één vrachtwagen 
zijn transportbedrijf. 
 
De benzinepompen stonden 
van ongeveer 1965 t/m 1975 
voor het kantoor van het 
transportbedrijf Van der 
Meijden rechts van het 
woonhuis van de familie op 
Hoogewaard 43. 
 

http://www.historischgenootschapkoudekerk.nl/

